De fuik, het net, de matrix en de IN en UIT gang

WIE BEN JE ?

WAAR BEVINDEN WE ONS ?

HOE KOMEN WE HIER UIT ?

WAT BETEKEND HET OM MENS TE ZIJN ?
WAT IS ONZE WEZENLIJKE KRACHT ?

We staan aan de vooravond van een grote omwenteling.

Velen van ons voelen het aan; het kan zo niet langer. Er gebeuren veel dingen op onze aarde die niet
kloppen, of waar we eigenlijk zelf niet blij van worden. En toch doen ze zich. Ze gebeuren. Buiten
onze wil om.

Het gebeurt.

Het lijkt alsof je zelf geen keuze hebt, geen invloed kan uitoefenen, en het gebeuren moet ondergaan.
De keuzes die je wel lijkt te hebben beperken zich ogenschijnlijk tot: je verzetten, of het negeren, of
gewoon in ieder geval zorgen dat het jou en je naasten niet raakt, of in ieder geval voor je eigen
vrijheid en comfort zorgen, of een “het zou mijn tijd wel duren”-houding, of “ik trek me er niets van
aan”, of ik durf er niet naar te kijken ik ben te gevoelig, of het is me teveel, of ik schreeuw het van de
daken dat iedereen moet wakker worden, maar ik verlies alle mensen om me heen, of, in mijn eentje
kan ik toch niets veranderen, of ik begin eerst bij mezelf, of ik ga nu liefde sturen, of, ik heb gelijk en
ben boos op iedereen die anders denkt want het komt door hun...

Al deze keuzes zijn reacties. Allemaal ontstaan door ervaringen die je niet wilt, niet bent, niet
wezenlijk BENT.

Ze hebben allemaal iets in zich wat als onderliggend motief verandering willen in zich heeft.

Ze hebben allemaal iets in zich wat niet de ene, de oorspronkelijke waarheid is.

De oorspronkelijke ongekunstelde waarheid die IS.

Onvervormd. Het begin, wie jij bent, de oorsprong IS; daarvanuit zijn deze keuzes niet genomen. Het
zijn keuzes gemaakt vanuit EEN REACTIEVELD!

Dit is het moment in tijd en ruimte waarop wij, de mensheid, ons kunnen herinneren wie we
werkelijk zijn! De voorwaarden zijn er.

Dat voel je dus, en dus is er veel roering.

Maar het brengt géén wezenlijke verandering als je goede keuze in het reactieveld ontstaat!

De waarheid ligt op een andere laag, in een groter frequentieveld, een groter bereik in het niet
reactief veld van oorsprong!

Je kunt het verschil tussen die 2 “toestanden” voelen/weten als je even stilstaat hierbij.

Om het veld van oorsprong te herinneren moet je weten wie je bent.

Wij, jij en ik en al onze broeders en zusters, wij zijn wezens van pure creatie kracht, pure levenskracht,
pure Geestkracht.

Het is DIT WAT WIJ ZIJN

En precies daarom zijn wij extreem belangrijk in het hele universum, en ver daarbuiten!!!!



Er wordt om onze unieke vermogens gestreden, en worden deals gesloten, en het gaat allemaal om
WIE WIJ ZIJN!

Onze onvoorstelbare creatie kracht. Wij zijn scheppers!

Dit vermogen van ons, wat wij zijn, is uniek! En zonder onze creatie kracht wordt er dus niet
gecreéerd! Laat dat is tot je doordringen!

Zonder ons, zou ook dat wat we niet willen er niet kunnen zijn!

Maar hoe komt het dan dat er dingen gebeuren die we niet willen?

Stel je zou zelf een wezen zijn wat niet kan scheppen, niet een menselijk vermogen hebt dus. Maar je
hebt wel “gevoelens van macht, jalousie, enthousiasme, nieuwsgierigheid “. Hoe voor de hand
liggend zou het dan zijn als je de scheppingskracht van de mens kunt gebruiken zonder dat de mens
dat doorheeft?

De hoofdingrediénten om de mens ongemerkt aan te kunnen sturen in zijn creatie kracht zijn:
Verleiden, vermaken en programmeren, en vervolgens een probleem creéren en daar een niet
oorspronkelijke oplossong voor bieden, zodat de mens steeds verder van zijn ware oorsprong dwaalt,
steeds dieper de fuik/ het net/ de matrix in.

En vooral: de mens moet gaan denken dat ie zelf kiest. Je zult de mens dus met een bepaalde laag
van keuzevrijheid moeten laten bezighouden, zodat ze denkt dat ze in vrijheid beslist. Ondertussen zit
de mensheid gevangen in een laag die niet hun oorspronkelijke reikwijdte en wezen voedt en dus ook
niet vanuit hun oorspronkelijke wezen/weten wordt aangestuurd.

Je zult ons ongemerkt gevangen moeten nemen in frequenties/ bandbreedtes en bij gevolg ook de
verwijdering van onze herinnering aan wie we werkelijk zijn realiseren.

Het vermaken gebeurt op grote schaal en dit zet ons innerlijk kompas op sluimerstand. Een beetje
een soort oh het zal wel loslopen, of dat zal toch niet, of geloof jij dat, of ze zullen toch heus niet,
achtige sluimerstand die niet meer direct weet wat waarheid is vanuit ongekunsteld oorspronkelijk
weten wat IS. De sluimerstand die zich laat afleiden. Niet tot prioriteit komt. Het is ook de
sluimerstand die spiritualiteit vervormen kan, tot een soort lokale blijdschap die vanuit groter
perspectief ongegrond is.

De sluimerstand die geen moment vindt maar eerst voorwaarden nodig heeft om tot zichzelf te
komen. Die sluimerstand...

Het deel in ons wat nog wel wakker is wordt over gestimuleerd en geprogrammeerd via het
“vrijwillig” volgen van programma’s. Dit deel wordt juist wordt extra aangejaagd. (O.a.
linkerhersenhelft)

Waar zit je in vast?

Ter vergelijk kun je het zo zien:

We zijn er allemaal in geluisd. Zowel jij, als ik, als iedereen. Allemaal als vissen in een fuik, en het net
is steeds strakker gaan zitten.

Dat is ergens wel positief, want doordat het steeds strakker is gaan zitten, zijn er nu steeds meer
vissen(mensen) die in de gaten krijgen...wacht is even...ik ben hier helemaal niet vrijwillig.

Het net lijkt op een fuik, dat is hoe deze perceptie realiteit werkt. Als een fuik.

De ingang van de fuik is zo breed en zo makkelijk, dat je niet doorhebt dat je al gevangen zit, omdat je
nog alle bewegingsvrijheid hebt, net zo veel als buiten de fuik.

Het is zelfs leuk, het begin van de fuik, je hebt vrijheid en je kunt beslissen en tegelijkertijd je
nieuwsgierigheid en enthousiasme bevredigen. Het lijkt of je de fuik naar je hand kan zetten, maar
dat is niet zo.



En je bent fijn met elkaar. Kijk is wat ik ontdekt heb, die sfeer. Ben je hier al geweest? Etc., we
verleiden elkaar...Kijk is, ik kan er in en uit zwemmen etc., Dat gevoel, laat dat even tot je
doordringen, want zo voelt het net, en die laag/die frequenties ervaren, of als motief hebben dat
versterkt dus het net.

Nu is het grote principe wat hier werkt niet de fuik zelf, maar het wennen aan een bepaalde manier
van zijn, van denken, van doen, van leven, die zichzelf makkelijk herhaald. Het collectieve idee van
naar binnen en naar buiten kunnen zwemmen, daarin zit al subtiel het onderliggend motief van
macht, nieuwsgierigheid, enthousiasme, verleiding etc. al in.

De eerste vervorming, de eerste misstap is meestal enthousiasme of nieuwsgierigheid. Daar glijden
we al uit. Het is belangrijk dit in jezelf onder de loep te nemen.

Alles wat buiten je voorstellingsvermogen valt, kun je je niet voorstellen en zul je dus ook niet
creéren. Alles wat binnen je voorstellingsvermogen valt ga je ongemerkt herhalen. Dit heeft te maken
met de werking van je hersenen.

Ons voorstellingsvermogen is zeer makkelijk te beinvloeden, je moet het ons een keer laten zien,
laten horen, laten ervaren, en van af dat moment houden we er rekening mee dat dat ook een optie
is. Waar wij, de mens, rekening mee houden, reken er maar op dat dat “realiteit” wordt. Deze
schepping, zoals wij m nu zien, loopt namelijk via ons voorstellingsvermogen. En al dat, waar wij op
rekenen.

Het maakt daarbij niet eens uit of de beleving via film was of tv of in de realiteit, je
voorstellingsvermogen en je hersenen hebben van af dat moment een mogelijkheid erbij die
voorstelbaar is.

Dit “het zich kunnen voorstellen” is al creatie kracht! Het loopt via onze perceptie! Het creéren loopt
via ons voorstellingvermogen! Wat daarbuiten valt creéren we niet. Wat er binnenvalt creéren we,
ongemerkt!

Je kunt daarbij helaas niet zeggen, ik voel me vandaag niet zo goed, vandaag zet ik mijn creatie
vermogen even uit. Dat kan niet, omdat je het bént. Het staat altijd aan. En dus, als je naar jezelf kijkt,
ja dan, eerlijk is eerlijk, creéer je dus ook dingen/ gedachten die je niet wilt, die je niet werkelijk bent.

Dus in het begin van de fuik, krijg je als extra optie, nieuwsgierigheid, verleiding, misleiding, een
individueel gevoel i.p.v. een samen gevoel, succesvol kunnen zijn, doelen bereiken en een soort
ervaringsverslaafdheid aan ik-besef wordt in geprogrammeerd. En tevens een afstand naar wie je
oorspronkelijk bent als MENS, dat deel gaat de sluimerstand in. Je doet ongemerkt afstand van je
volledige vermogen, omdat je het niet meer belichaamd.

Je wezenlijke Kompas op sluimerstand, en een overactief geprogrammeerd deel. Dat is nu de stand.
Het geprogrammeerde actieve deel hebben we geleerd als realiteit te beschouwen. En het sluimer
wetende deel als illusie.

Maar de waarheid is exact andersom.

Het programmeren gebeurt letterlijk in het zicht van wat we realiteit hebben leren noemen: het heet
zelfs programma!

Onze kinderen worden zo vroeg mogelijk in programmerende programma’s gezet:
Schoolprogramma’s tv-programma’s radioprogramma’s etc. vaccinatieprogramma’s etc. Alles met het
woord programma mag je best eens onder de loep nemen! Een programma programmeert!



Al deze programma’s stimuleren onze linkerhersenhelft die geen overzicht heeft, en halen ons weg bij
onze rechterhersenhelft. Rechts kan makkelijker bij de Geest wereld, de Godsvonk die je werkelijk
bent, maar het mooiste is als links en rechts samenwerken via de brug, (die o0.a. Golgotha genoemd
wordt) Daarom ook dat alle programma'’s de linkerhersenhelft stimuleren, en de creatieve inspiratie
van rechts ondergeschikt maken.

Het fanatieke van veel van onze broeders en zusters is het gevolg van hun positie in de fuik. Het is
alleen vanuit de punt van de fuik, dat je realiteitszin, je overzicht, zo klein is dat je dus wel fanatiek
moet worden, vanwege je beperkte zicht en de toegenomen druk op je systeem.

Hoe komen we hieruit!
Weet hoe het net/ de fuik werkt en wat het is, en vooral dus wat is het niet!

Het bijzondere aan dit nek/ deze matrix/ deze fuik is dat hij opgelost kan.

Het is namelijk een door ons voorstellingsvermogen lopende illusie, en omdat wij het gewicht en
realiteit waarde geven en zelfs uitvoeren, gedraagt het zich als realiteit en wordt het verdichte
realiteit.

Dus NIET hoe komen we eruit is de vraag! Want die vraagstelling versterkt het net!
Die vraagstelling bedenkt het net realiteitswaarde toe.
Maar hoe lossen we het op! Dat is een betere vraag. Hoe zorgen we dat dit net oplost?

Wij, de mensheid, zijn de enige die het net kunnen oplossen!

Door te snappen wat het is en hoe het werkt.

Het net bestaat in een bepaalde bandbreedte, en valt binnen het ons voorgeprogrammeerde
voorstellingsvermogen.

Je moet even leren voelen /herkennen hoe deze bandbreedte van het net/de fuik/ de matrix voelt. En
het verschil met hoe je oorspronkelijke werkelijke staat voelt, die realiteit is, maar niet voldoende
belichaamd wordt waardoor ze sluimert en illusie lijkt.

Het oplossen valt binnen ons oorspronkelijk vermogen. We zullen dus iets met onze perceptie
moeten aanvangen. Ons voorstellingsvermogen moet weer weten. We moeten weten wie we zijn!
Totaal.

Het net valt dus binnen een bepaalde bandbreedte. Hoe ga je van de ene bandbreedte naar een
groter bereik? Niet door anders te doen. Zelfs niet door betere keuzes te maken. Maar door een
ander motief, een andere beweegreden te krijgen. En daar zit m de kneep!

Het heeft geen nut om elkaar te verwijten dat de een verder het net ingezwommen is dan de ander.
Dat vechten versterkt het net. Het vechten en het beter weten dan een ander IS HET NET.

Het heeft geen nut om elkaar te verwijten of te bevechten met weten hoe de knopen van het net in
elkaar zitten en wie ze in elkaar heeft gezet: dat versterkt het net!

Het helpt wel om het net te zien. Maar de oplossing komt vanuit een groter perceptieveld, namelijk
het veld van ons oorspronkelijk vermogen.

Zeer belangrijk is het weten dat het niet oplost door anders te doen, of te regelen of beter dan
voorheen! Dat versterkt zelfs “het net”.



De sleutel ligt ‘m dus in onze beweegredenen.

De mensheid, of minstens een deel ervan, zodat de kwantum sprong gemaakt wordt, de mensheid
moet transformeren naar een andere beweegreden!

Een ander motief dus wat ten grondslag aan je denken, je woorden, je daden en je expressie ligt.
Een ander motief, een andere beweegreden, is dus een ander patroon, een andere geometrie, een
andere orde. Je motief om aanwezig te zijn zal dus van een andere orde moeten worden, en dat lijkt
spannend. Want de oude orde gaf houvast. ( is het net)

Stel ik ga liefde sturen omdat ik ervaar dat daar ergens tekort aan is. Dan versterk ik het net, omdat
het motief gelijk is gebleven aan het oude “goed doen” motief. Verbeteren, te kort bedenken,
richten, ik beter dan de ander etc. Deze beweegredenen zijn de oude beweegredenen, de oude orde
in een mooiere verpakking. En dus versterken ze het oude net, de oude orde, het oude motief en
verandert er nix!

Het is dus van extreem groot belang dat je leert ervaren wat in welke bandbreedte valt. Die van in het
net voelt als vechten, gelijk hebben, het goede doen, compromissen sluiten, overeenstemming
bereiken, regels, geen verantwoordelijkheid hebben maar uitvoerende zijn, een soort
radiozender/ruilbeurs van de ene waarheid voor de andere, identiteit willen hebben, erkenning
willen hebben, verder zijn dan een ander, boosheid, verontwaardigd zijn, bang zijn, angst voelen, je
gevoelig voelen voor slechte energieén etc. je best doen, oordelen over anderen, elkaar alleen nog
kunnen ontmoeten als je visie overeenkomt, goed doen etc....

Je oorspronkelijk vermogen zal het net onmiddellijk oplossen.

Het oorspronkelijk vermogen veld van jou kent een totaal andere geometrie, beweegreden, motief.
Het is ons “gekaapte” voorstellingsvermogen wat het net maakt. Als wij weten wie we zijn is het NET
opgelost.

Wij zijn het die rekening houden met het net en vinden dat men zich eraan moet houden.

Vang jezelf en de ander niet langer. Angst is een grote net/fuik maker.

Je innerlijk kompas weet nog steeds. Het moet even gesmeerd misschien door het lang in
sluimerstand gestaan te hebben, maar het is niet stuk! Je zult je voorstellingsvermogen uit de
bandbreedte die je tot nog toe dacht, deed, liet zien, over sprak etc. moeten verruimen, zo
ververruimen dat jij weer in het onvoorstelbare geloofd! Het onvoorstelbare, wat alleen maar
onvoorstelbaar is geworden doordat wij onszelf zijn gaan voorstellen als slachtoffer, of
ervaringsverslaafde.

Schaduwplekken helen is mooi, maar hoed u voor de idee goed bezig te zijn of voorop te lopen of
succesvol te zijn. Als je in dat programma blijft, het is het programma van het net! En versterkt het
dus het net!

Wie van jullie reist zijn vuilniszak na om te laten zien hoe knap het was dat je kon kiezen wat je weg
wilde gooien? Het klinkt misschien wat plat, maar zo is het toch echt:

Neem afscheid van wat je niet bent, en hecht niet aan wat je niet bent!

Zodra je blij bent over hoe gaaf het is dat je iets los kon laten wat je niet was verstrek je helaas toch
het net.

Kies vandaag. Nu ga ik voor zuiver. Nu herinner ik.

We zijn samen. We herinneren elkaar. Vergeef hoe het tot nog toe is gegaan! Hecht niet aan het
verleden, mik niet op verandering in de toekomst, het is in HET NU, HET ZIJN, DAT HET NET OPLOST!
Weet dat je mag ophouden met hechten aan wat je niet bent!



Weet dat de genade van vergeving werkt als genezing.

Weet dat je je kunt herinneren wie je werkelijk bent.

Het heeft geen nut de weg te blijven bewandelen verder vorderend...De Oorsprong ligt achter je! Hij
is er al, jij bent er al, hier nu! Stop met alle programma’s en het net zal weg zijn!

Mens, je bent een wezen van creatiekracht, (die zonder jou niet bestaat!) een wezen van
levenskracht, een wezen van liefde, geestkracht, compassie, vrede, DAT BEN JE!!!! Al het andere ben
je niet! STOP de herhaling, STOP het gelijk hebben, je versterkt het net. Mik niet op resultaat of
effect; je versterkt het net!

BEN LIEFDE. Zodat het oplost.

BEN vrede zodat het niet meer via jouw voorstellingsvermogen versterkt wordt.

Het net is slechts een bandbreedte, een frequentie, een illusie, die door ons werkelijkheid wordt,
omdat wij het uitvoeren, denken, en er rekening mee houden.

Sta stil bij je innerlijk kompas, blijf daarbij en ben beslist: vanaf vandaag ga ik voor puur

Ik weet, ik herinner, wat het ook kost wat er ook gebeurt, hier stopt mijn afleiding, mijn vermaak,
mijn geprogrammeerde kleingeestigheid. Ik herinner wie ik werkelijk ben. MENS, en ook al zit iemand
verstrikt in het net tot ver over zijn oren, ik weet, het is een MENS, gevangen in een voorgeschotelde
perceptie. Ik kan je er niet uithalen, maar ik weet, als jij mij ziet in de autoriteit van vrede en liefde,
zal je ongemerkt een stukje uit de sluimerstand ontwaken en iets in je zal heel even buiten het net
zijn geweest en de relativiteit zien van de voorgeschotelde belevingen, die we samen zijn gaan maken
door de beperkende bandbreedtes, programmering en sluimerstand.

MENS ben MENS.

Je moest is weten...WEET...HERINNER...KEN ...stel je toch eens voor...!!!!

Stel jezelf voor: ik ben die ik ben, ik ben vrede, ik ben liefde, ik ben pure creatiekracht, ik ben dat!
Wij zijn dat. Ik heb compassie voor jou. Er valt niks te halen. Ik stop.

NU WEET IK WIE IK BEN.

Het is tijd om de kracht van vergeving en genezing te herinneren en de autoriteit van het MENS zijn,
van liefde zijn en Geestkracht.

Ik ben mens. Nu.

Juist Nu ben Ik hier.

©Bianca Boonacker



